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n Beetje

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf

t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Jje zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.



Soms is het leven ineens stil.
Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van

Koen Jaap Schouten

Hij was zorgzaam, socioal en oprecht geliefd.
Toch kon hij zichzelf niet altijd vinden in deze wereld.
Die innerlijke strijd is hem uiteindelijk te veel geworden.
We gaan hem verschrikkelijk missen.

Vader en stiefmoeder
Joris Schouten en Marjolein Selles

Stiefzussen
Sanne [met Bart, Jop en Jet) en Karlijn

Tantes en ocom
Marja (en Jack), Ella (en Léonard), Edith (en Guus) en Maikel

hMoeder
Esther

En vele anderen die hem dierbaar waren

Je bent van harte welkom om afscheid van Koen te nemen op
zoterdag 5 april van 12.30 tot 13.30 uur in Leeuwenbergh,
Servoasbolwerk 1a
in Utrecht.

Je kunt daar een bloem bij hem achterlaten in de bloemenband.
Om 14.00 uur begint de herdenkingsdienst, aansluitend heffen we
het glas op Koen, zeals hij het gewild zou hebben.

De begrafenis vindt later in besloten kring ploats in Lochem.

Koen hield van kleurrijke bloemen -*-
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